
Samen op reis? ‘Ja, gezellig!’ zeggen deze vriendinnen,  
vrienden en twee bevriende stellen. Komende zomer en 
dit najaar trekken ze er vrolijk met elkaar op uit.
P R O D U C T I E  &  T E K S T :  R E N É E  B R O U W E R  |  B E E L D :  M A R K  U Y L 

Met

Zij doen niets liever

vrienden
op vakantie
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Wie Bruun (1968), Anne (1963),  Marion (1963) 
en Petra (1963)
Gaan deze zomer op vakantie naar Canada 
Willen ook graag samen naar Italië, Parijs en Afrika

Bruun: “Eigenlijk zouden wij, de Golden Girls zoals we onszelf 
noemen, vorig jaar al met z’n vieren naar Canada op vakantie 
gaan. De dochter van Anne woont daar, dus Anne wilde haar 
daar graag opzoeken. Helaas ging onze trip niet door omdat ik 
een zware openhartoperatie moest ondergaan. Ik vond het lief 
van de meiden dat ze onze vakantie een jaar wilden uitstellen!” 
Anne: “Natuurlijk, we gaan met z’n vieren en anders niet.” 
Petra: “Eind augustus is het zover. Dan gaan we drie weken met 
een huurauto door Canada rijden.” 
Bruun: “We beginnen in Montreal en dan rijden we naar Quebec 
en Sint-Laurensbaai om walvissen te spotten. En – dit weten de 
anderen nog niet – ik wil ook graag naar Nova Scotia (provincie 
die bekendstaat als een van de mooiste natuurgebieden aan de 
oostkust van Canada, red.) rijden. Daarom ben ik nu aan het  
kijken hoe we dat het beste kunnen doen.” 
Marion: “Wat leuk!”
Bruun: “Ja hè, ik wist wel dat jullie daarvoor in waren.” 
Petra: “Het is zo fijn dat Bruun alles regelt. Ik heb dat jaren  
moeten doen met mijn ex-man, dus ik vind het heerlijk dat ik nu 
ook eens achterover kan leunen.” 
Bruun: “Op Marion na zijn we allemaal gescheiden. Dat hebben 
we dus gemeen.” 
Petra: “En onze kinderen zijn allemaal even oud.” 
Marion: “Anne, Bruun en ik kennen elkaar sinds de basisschool-
tijd van onze kinderen, Petra ken ik al bijna mijn hele leven.” 
Bruun: “Toen Petra in 2020 scheidde, namen we haar op in onze 
vriendinnengroep. En sindsdien zijn we altijd met z’n vieren.” 
Anne: “Dit jaar gaan we voor het eerst met z’n allen op vakantie 
maar onderling zijn we al in verschillende formaties met elkaar 
weggeweest.” 
Petra: “Zo gingen Bruun, Anne en ik drie jaar geleden samen  
op vakantie en ben ik met Marion al meerdere keren naar het 
buitenland geweest.” 
Anne: “En Petra en ik gaan binnenkort kamperen.” 
Petra: “We weten hoe het is om met elkaar op vakantie te gaan.” 
Anne: “Bang voor irritaties zijn we niet. We kunnen eerlijk alles 
tegen elkaar zeggen, dus als er al iets is, dan spreken we dat 
gewoon eerlijk uit.” 
Petra: “Omdat Anne en ik heel erg snurken, liggen wij bij elkaar 
op de hotelkamer.” 
Bruun: “En Marion en ik delen ook een kamer.” 
Petra: “Goed opgelost toch zo?” 
Bruun: “We kunnen echt niet wachten totdat het zover is!”   

Vriendinnengroep

De ‘Golden Girls’ – v.l.n.r.: 
Bruun, Anne, Marion en 
Petra – verdelen de 
kamers op snurkgedrag
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‘ Onderling zijn  
we al in verschillende 
formaties met  
elkaar weggeweest’



‘ Motorrijden betekent 
voor ons de 
ultieme vrijheid’

Wie Erik (1964) en Dinand (1965) 
Gaan elk jaar op motorvakantie 
Volgende vakantiebestemming Oostenrijk

Erik: “Dinand en ik kennen elkaar sinds ons 18de. We komen 
allebei uit een klein dorp en kochten na het behalen van ons  
rijbewijs eerst een motor en daarna pas een auto. Dat schepte 
een band en zo werden we vrienden van elkaar.” 
Dinand: “Samen reden we regelmatig op de motor door 
Nederland en in 2006 maakten we onze eerste grote buitenland-
se reis naar de Noordkaap.” 
Erik: “Een fantastische tocht die ruim twee weken duurde. 
Daarna hadden we de smaak te pakken.” 
Dinand: “Wat volgde, waren jaarlijkse motorreizen naar Italië, 
Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. De eerste tien jaar sliepen 
we in de tent op een camping maar inmiddels gaan we toch  
liever voor een hotel. Dat is net wat luxer dan elke dag je tent 
opzetten en weer afbreken.” 
Erik: “Het scheelt ook bagage: we kunnen maar twee koffers 
meenemen achterop onze motor.” 
Dinand: “Gelukkig zijn we een expert in slim inpakken. Zo veel 
hebben we ook niet nodig. Op de motor hebben we altijd een 
pak aan, dus alleen voor ’s avonds nemen we wat kleding mee.” 
Erik: “Deze zomer staat er een motortocht naar Oostenrijk 
gepland. We hebben er veel zin in, want rijden op onze motor 
betekent voor ons de ultieme vrijheid.” 
Dinand: “Verschillende landschappen, hoge bergen, een lekker 
zonnetje: we genieten altijd enorm van onze motorvakanties.” 
Erik: “Het eerste stukje beginnen we op de snelweg, maar op 
een gegeven moment slaan we af naar een B-weggetje zodat we 
meer van het land kunnen zien.” 
Dinand: “En daar is echt een stuk meer te zien dan op de  
snelweg.” 
Erik: “Het fijne is dat Dinand en ik nooit irritaties hebben. We 
zijn heel goed op elkaar ingespeeld.” 
Dinand: “Zeker. Als een van ons onderweg bijvoorbeeld merkt 
dat een weg oneffenheden heeft of dat er een andere gevaarlijke 
verkeerssituatie kan zijn, waarschuwen we elkaar meteen via de 
intercom in onze helmen.” 
Erik: “Zo kunnen we heel makkelijk met elkaar communiceren. 
En als we een lang, saai stuk rijden, zetten we rustig allebei 
onze eigen muziek aan. Het is voor ons ook prima om even niks 
tegen elkaar te zeggen.” 
Erik: “Meestal zijn we minimaal een week onderweg maar soms 
ook langer. Mijn partner heeft niks met motorrijden, dus die 
blijft lekker thuis. Dinands vrouw vindt het wel leuk.”
Dinand: “Klopt. Met haar rijd ik ook regelmatig. Maar de motor-
vakantie van Erik en mij is echt voor ons tweeën. Die week zien 
we als onze mannentrip!”   

Boezemvrienden

Dinand (links) en Erik met 
hun motors.  Dinand rijdt 

op een KTM Super 
Adventure 1290S en Erik 

op een Ducati Multistrada 
V4S Pikes Peak
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Wie Anika (1973) & Harrie (1957) en  
Christa (1964) & John (1963)  
Gaan in oktober op vakantie naar Japan 
Willen ook graag samen naar Thailand,  
Argentinië, IJsland en Schotland

John: “Christa en ik gaan elk jaar op vakantie naar Zeeland. 
Daar verblijven we een paar weken op een camping in een  
stacaravan, maar we zijn ook wel eens naar Portugal geweest. 
Dit jaar gaan we voor het eerst ook buiten Europa weg.” 
Christa: “Met onze vrienden Anika en Harrie gaan we namelijk 
mee naar Japan. Harstikke leuk en spannend – vooral omdat we 
nog nooit zover hebben gereisd.” 
Anika: “Harrie en ik daarentegen wel. Als reisjournalist reis ik 
sowieso veel voor mijn werk en sinds ik met Harrie een relatie 
heb (nu tien jaar, red.), ga ik ook veel met hem op pad.” 
Harrie: “Zo zijn we onlangs nog in Georgië geweest, echt een 
prachtig land.” 
Anika: “En omdat Christa en John onze reisverhalen altijd erg 
leuk vinden, besloten we in 2017 met z’n vieren een weekend 
naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia te gaan.” 
Harrie: “Dat was heel gezellig, dus in 2018 gingen we ook voor 
een paar dagen met z’n allen naar het Poolse Katowice en in 
2022 naar Rome.” 
John: “Toen Anika en Harrie begin dit jaar voorstelden om 
samen naar Japan te gaan, hoefden Christa en ik niet lang na te 
denken. Het was voor ons een unieke kans: het leek mij altijd al 
te gek Japan te bezoeken.” 
Harrie: “Mij ook, vooral omdat ik erg geïnteresseerd ben in de 
Japanse cultuur.” 
Anika: “Inmiddels is alles geboekt. Op 8 oktober vliegen we 
naar Honshu, het grootste eiland van Japan en vervolgens  
reizen we daar drie weken rond. De eerste twee weken met het 
openbaar vervoer en de laatste week met een huurauto.” 
Harrie: “Als je zelf rijdt, zie je toch altijd weer andere dingen.” 
Anika: “In overleg met de anderen heb ik een reisschema 
gemaakt. Iedereen mocht één ding opschrijven wat hij of zij echt 
niet wilde doen. De mannen willen bijvoorbeeld absoluut niet 
karaoke zingen en Christa gaf aan dat ze niet wilde bungee
jumpen. Die dingen heb ik dus achterwege gelaten. Voor de rest 
heb ik geprobeerd om een zo’n gevarieerd mogelijke planning te 
maken. Zo gaan we én naar oude tempels én naar musea voor 
moderne kunst. Daarnaast heb ik een overnachting bij een hotel 
geboekt waar ‘dinosaurussen’ achter de receptie zitten en in een 
ander hotel slapen we in een kubus. Typisch Japanse dingen die 
ik graag wil meemaken. Ook vind ik het belangrijk om lekker te 
proeven. Gewoon alles proberen wat er wordt geserveerd.” 
Christa: “Daar staan John en ik zeker open voor.” 
John: “We laten ons graag verrassen, dus kom maar op!” ■

Bevriende stellen

V.l.n.r.: Harrie, Anika, 
Christa en John. Hun tripje 
naar Sofia vroeg om meer 
plezier voor vier
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‘ Samen naar Japan? 
Een unieke kans!’

 


